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Heeeey Jong Verkenners-

Gidsen!!! 

 
 

Hebben jullie zich al wat geamuseerd de afgelopen weken op de scouts? 
Voelen de nieuwkomers zich al wat meer thuis in de groep? We hopen van 
wel, want we hebben toch al een aantal grave activiteiten gedaan zoals het 
groot spel, onze fietstocht en niet te vergeten de geweldige overgang! Ook 
bedankt om allemaal weer zo goed mee te helpen bij de snoepverkoop! 
 
Wat staat er de volgende 2 maanden voor jullie in het verschiet? Wat denk 
je van een dropping, eens ne keer koken op houtvuur, een weekendje en 
een buitengewoon verfspel? Ook weten we nu voor eens en voor altijd wie 
de Slimste Scout ter Wereld van jullie is. De leiding doet niet mee, dus die 
chance hebben jullie weeral (we waren nochtans in vorm!).  
 
Voila, hopelijk hebben jullie er wat goesting in gekregen en zien we jullie 
weer volledig opdagen elke activiteit. Kameraden en vriendinnen mogen 
altijd eens een keer meegebracht worden om eens een keer te laten 
proberen. Verder vergeten jullie hopelijk niet om elke keer jullie 50 cent 
mee te nemen en in volledig uniform af te komen. 
 

Tot de volgende! 
 
Een stevige (ja, hoor die knokels maar kraken) linker, 
 
Jullie winnaars van de Nobelprijs voor Intelligentie, Creativiteit, Humor, 
Schoonheid én Bescheidenheid, 

 
 

              
 

Haas                         Moeriki                             Salangaan

Grutto Grutto 

Ooievaar 
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3 November 

10u-17u 

Haal nog maar eens de Sergio Herman of Jeroen Meus in jullie 
boven, want we gaan nog eens zien hoe het met jullie kookskills 
zit. Hopelijk nog niet verleerd om een vuurtje aan te maken en 
jullie zelfgemaakte potje daarop te koken? Neem zeker €5 mee en 
vergeet jullie wekker niet te zetten want we beginnen al om 10u! 

 
10 November 

 

Geen scouts vandaag want de leiding is druk bezig om alles klaar 
te zetten voor het Sint-Maartensvuur van deze avond. Hopelijk 
komen jullie ook af deze avond? 

 
15-17 

November 
 

Dit weekend hebben we ons eerste weekendje in Lier met als 
thema “Bal Marginal”. Meer info hebben jullie al ontvangen via 
brief/mail. Kom allemaal zeker af want een weekendje is dikke 
fun! 

 
24 November 

13u-17u 
 
 

Eens zien hoe goed jullie oriëntatievermogen nog is als jullie op 
een onbekende plek afgezet worden. Inderdaad, tijd voor een 
droppingske! We starten al om 13u en de (assistent)-
patrouilleleid(st)ers (Lux, Stijn, Jonathan, Matthias, Thomas en 
Caro) mogen hun GSM uitzonderlijk meenemen. 

 
1 December 

14u-17u 

Naar jaarlijkse gewoonte mogen jullie de zak van Zwarte Piet eens 
aan de binnenkant zien  Of zijn jullie plots allemaal in engeltjes 
veranderd? Kom dan toch maar eens proberen of jullie iets van 
snoepgoed krijgen. 

 
8 December 

14u-17u 

We zijn al een paar weken lang de bulderlach van Erik Van Looy 
aan het oefenen om jullie de leukste, grappigste en tegelijkertijd 
moeilijkste én makkelijkste vragen te stellen in de Slimste Scout 
ter Wereld! 

 
15 December 

14u-17u 

Tijd om nog eens een andere fond de teint op jullie 
deugdnietengezichtjes te smeren/spuiten. We gaan namelijk een 
verfspel doen, waar de verf serieus in het rond gaat spetteren! 

 
22 December 

14u-17u 

Ruige kerstmisspelen! Iedereen pakt een kerstmuts mee en we 
gaan een aantal ruige spelen doen die in een kersttintje zijn 
gestoken! 

 
29 December 

Alvast een gelukkig Nieuwjaar gewenst aan iedereen! Vandaag is 
het geen vergadering. 


